Tamar, klas 7/8 C

De Sportdag

Op een dag zat Geronimo in zijn kantoor toen Benjamin binnen kwam stormen. Hij
had iets in zijn handen.

Er is een sportdag, er is een sportdag, roept hij luid.

Hoe kom je daar nou bij, ik heb daar helemaal niks over gehoord.

Er hangen overal flyers zegt Benjamin, kijk maar.

Benjamin geeft de flyer aan Geronimo en hij las hardop voor.

Donderdag 10 oktober is er een sportdag van 11.00 tot 17.00.

Geronimo stopt met lezen en zegt: ik weet niet of ik er heen ga hoor.

Benjamin zegt jawel, kom op oom. Plzz.

Op dat moment komt Thea binnen en zegt: er is een sportdag.
Weet ik al, heeft Benjamin al vertelt, maar ik weet niet of ik ga.
Jawel jawel kom op.
Oké zegt Geronimo.

De dag van de sportdag brak aan.

Geronimo moest zich aanmelden en
aanstrepen wat hij ging doen. Hij wou
eigenlijk helemaal niks dus had Thea het
voor hem ingevuld.

Thea had zaklopen, ezeltje prik en worstelen
aangekruist. Geronimo begon met
worstelen. Hij was bont en blauw. Daarna
ging Geronimo ezeltje prikken. Hij prikt in
een mevrouws kont. De mevrouw werd boos
en begon met haar handtasje slaand achter
hem aan te rennen.

Toen kwam Geronimo aan bij zaklopen en
hij begon. De mevrouw rende nog steeds
achter hem aan dus hij ging extra snel en
won. Hij kreeg een supercoole mooie beker.
En daarna ging hij maar snel naar huis om
te voorkomen dat de vrouw niet achter hem
aan kwam. Toen hij thuis kwam ging hij
naar boven. Hij was moe. Hij viel in slaap en
sliep als een roosje.




